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Beste davidsfondsleden en vrienden, 

Graag nodigen we jullie uit voor enkele nieuwe activiteiten. 

Lezing “Kijken naar Orgels”  

door Ghislain Potvlieghe  

zondag 12  november om 16.00 uur 
Wie ons een beetje kent, weet dat we op onze reizen wel eens een kerk durven binnenlopen, op zoek 

naar schilderijen, retabels, preekstoelen, …    Ook orgels vallen op omwille van hun soms monumentale 

afmetingen.  Maar verder ontbreekt ons dikwijls de kennis om daar echt van te kunnen genieten.   

In zijn lezing “Kijken naar Orgels” zal Ghislain Potvlieghe ons enkele tips geven, uitgaande van de orgels 

die in de 19de eeuw gebouwd werden door de familie Loret, die afkomstig was uit  Dendermonde.  

Ghislain Potvlieghe is zelf een gerenommeerd orgelbouwer en kan beschouwd worden als een pionier die 

o.m. een eerste grote synthese maakte van de Zuid-Nederlandse orgelgeschiedenis. 

Deze lezing zal plaats hebben in de Parketzaal van het Kasteeltje op zondag 12 november om 16.00 uur. 

Na de lezing bieden we jullie graag een drankje aan om nog even na te praten.  

De toegang is gratis voor onze leden, niet-leden betalen 5 EUR.  Inschrijven is niet nodig, maar je mag ons 

toch laten weten als je van plan bent te komen.  

 

Leesgroep 

vrijdag 15 december om 20.00 uur 
Dit keer lezen we het boek “De lessen van Meneer Picquier” van de Franse Schrijver Marc Roger.  

Meneer Picquier heeft zijn boekwinkel moeten sluiten, maar het is hem gelukt om zijn 

dierbaarste bezit, drieduizend boeken, te bewaren. Die vullen zijn kamer in verzorgingstehuis 

Bleuets nu tot aan het plafond.  

Door zijn ziekte kan Picquier niet meer doen wat hij het allerliefste doet: lezen. Hij vraagt de jonge Grégoire, die 

sinds kort de maaltijden in het tehuis rondbrengt, om hem elke dag een uur voor te lezen. Daar ziet Grégoire 

(nooit een echte lezer) aanvankelijk tegen op, maar met de tijd ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen 

de twee. Het voorleesuur wordt steeds populairder en verhuist naar de algemene ruimte, zodat zo veel mogelijk 

bewoners kunnen meeluisteren. 

De oude boekverkoper Picquier geeft ondertussen zijn jonge voorlezer een aantal waardevolle (levens)lessen 

mee… 

Exemplaren van het boek zijn beschikbaar in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek en bij Rudy Blom.  De 

leesgroep komt samen in de leeszaal van de Bib van Denderleeuw. 
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Kaas- en wijnavond 

Vrijdag 1 december om 19.00 uur  
 

Graag nodigen we jullie opnieuw uit voor onze klassieker : een heerlijk kaasbuffet, met de gepaste wijnen 

erbij, een koffie met een dessertje en vooral een gezellige avond waarop je heel wat vrienden kan ontmoeten. 

We verwachten jullie om 19 uur voor een aperitiefje, dat we meebrachten van onze reis naar de Elzas eerder 

dit jaar.   Om 19.30 openen we het kaasbuffet.  

De prijs voor deelname bedraagt 25 EUR voor onze leden. Niet-leden betalen 30 EUR.  

Wie geen kaas lust, kan kiezen voor een vleesschotel (te vermelden bij de inschrijving).  Om praktische 

redenen kunnen we die echter niet serveren in buffetvorm.  

De kaas- en wijnavond heeft plaats op vrijdag 1 december.  We verhuizen dit jaar naar de zaal Breughel  op het 

Dorp in Denderleeuw 

Je kan je plaats nu al reserveren.  Stuur een berichtje via e-mail en schrijf het gepaste bedrag over op 

rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.   

 

Lid blijven … 
Heel wat leden hebben reeds hun lidmaatschap hernieuwd.   Maar we merken ook dat heel wat van onze 

leden de e-mail met de uitnodiging hiervoor hebben gemist.   Deze e-mail komt niet van ons eigen e-

mailadres maar wordt verstuurd door het Davidsfonds in Leuven.  In de komende weken ontvang je zeker 

nog een herinnering.  Mocht je eraan twijfelen of de mail wel te betrouwen is, dan kunnen we je alvast 

onderstaande infosessie over phishing nog aanbevelen.  Wie geen e-mailadres heeft, krijgt een 

uitnodiging op papier.  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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